
Liturgie jeugddienst Voorhof PKN Vreeswijk, 16-11-2025, 10:30 uur Wiersdijk 

8b Nieuwegein. 

Afkondigingen en kaars aansteken (Ouderling van dienst) 

Zingen: Psalm 25 (Op Toonhoogte 505) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeUbXf_exAw 

 

1 Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg, 

die goed is voor mij. 

O, Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg, 

die goed is voor mij. 

refrein 

Want U bent mijn God, 

de enige God. 

Ja, U bent mijn God, 

de enige God. 

Laat mij zien wat U wilt 

door uw Woord, 

door uw Geest. 

Dank U Heer 

Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg, 

die goed is voor mij. 

O, Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg, 

die goed is voor mij. 

refrein 

Dank U, Heer 

Stil gebed  

Votum en groet 

 

Woord van welkom 

Zingen: Kom aan boord (Marcel en Lydia) 

https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg 

 

Voor de zieken - voor de armen 

Voor de mensen met verdriet 

Voor het kind dat blijft proberen 

Maar toch denkt: het lukt me niet 

Voor de zwerver die moet zwerven 

En geen plek heeft waar hij hoort 

Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

Kom aan boord 

Ook voor jou is er een plekje 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeUbXf_exAw
https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg


Waar je hoort 

Laat de hoop niet langer varen 

Kom aan boord 

Sta niet doelloos aan de kant 

Want er is een hart vol liefde 

Pak die uitgestoken hand 

 

Voor het meisje dat blijft denken 

Alles gaat bij mij steeds mis 

Voor de jongen die al vaker 

Uit de boot gevallen is 

Voor het kindje dat nog nooit 

Van trouw of liefde heeft gehoord 

Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord! 

 

Kom aan boord …(2x) 

 

Gebodslezing (door ?) - We horen Gods geboden en beloften uit Deut. 6:4 t.m. 

13 (NBV21) 

 

4  Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 

5  Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 

kracht. 

6  Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 

7  Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed 

gaat en als u opstaat. 

8  Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 

9  Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

10  Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat Hij u zal geven, zoals Hij uw 

voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie 

steden, die u niet zelf hebt gebouwd, 

11  huizen vol voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt 

uitgehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. U zult er volop te 

eten hebben en verzadigd raken. 

12  Zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft 

bevrijd. 

13  Heb alleen ontzag voor de HEER, uw God, dien Hem en zweer alleen bij zijn naam. 

 

Zingen: Abba Vader (Opwekking 136) 

https://www.youtube.com/watch?v=nMgq6t690e4 

 

Abba Vader U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba Vader U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba Vader laat mij zijn, 

slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij, 

d’ uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, 

laat mij nimmer gaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=nMgq6t690e4


Abba Vader laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 

 

Gebed 

Zingen: Jezus roept hier mensen samen (Lied 975 Liedboek) 

https://www.youtube.com/watch?v=-gysk_sJU78 

 

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het Heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus´ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 

 

Schriftlezing (door ?): Vandaag lezen we uit het Evangelie van Mattheüs, 

hoofdstuk 4, vers 13 tot 22 (NBV21) 

 

13  Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in 

het gebied van Zebulon en Naftali. 

14  Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 

15  ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de 

Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 

16  Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de 

schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 

17  Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het 

koninkrijk  

https://www.youtube.com/watch?v=-gysk_sJU78


van de hemel is nabij!’ 

18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, 

en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 

19  Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 

20  Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 

21  Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 

broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de 

netten. Hij riep hen 

22  en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 

Zingen: Jezus die langs het water liep (Lied 47 Liedboek 1973 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=MXSb1oY-m4g 

 

Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 

Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

‘k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor na deze', 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook jou terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 

Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, het eeuwig leven. 

 

 

Meditatie n.a.v. Mattheüs 4:19       

Thema: Volgen om te vangen 

 

Zingen: Simeon en adreas waren vissers op de zee (Lee Ann Vermeulen) 

https://www.youtube.com/watch?v=pcL55wF_BLY 

 

Simon en Andreas waren vissers op de zee 

Maar Jezus vroeg" 

"Hé volg je Mij 

En zij gingen met Hem mee 

Ja zij gingen met Hem mee 

 

Maar niet om vissen te vangen 

Maar mensen te winnen 

Voor het Koninkrijk van God 

Voor het Koninkrijk van God 

https://www.youtube.com/watch?v=MXSb1oY-m4g
https://www.google.com/search?sca_esv=a468913120da2fdd&rlz=1C1GCEA_enNL1163NL1163&q=Lee+Ann+Vermeulen&si=AMgyJEtRPX4ld4pdQeltMBlsXK6YnLg9be4xryEBJwXFHLOO-Jwwkxz6El5xECUhPHYh0nNBLUM6mwe4AK34ipYBleEAaSqsrvdTW1ox5JSwF5HMT2y3G7UW_WkrzxXV8GFYpHJl8jUeeyYfb7VTLWyQymx3RI1CU7oky_MgPBelVcqihBalyLeTMghzUvNSKsgPZlLvkY3ig1bAgAW2GG676xCzS0njtg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwi-9Zn00K2QAxW40AIHHRjsLEAQmxN6BAgYEAI&cshid=1760786751775677
https://www.youtube.com/watch?v=pcL55wF_BLY


 

Jacobus en Johannes waren vissers op het meer 

Maar Jezus vroeg" 

"Hé volg je Mij 

En hun antwoord was" 

"Ja Heer 

Ja hun antwoord was" 

"Ja Heer 

 

Maar niet om vissen te vangen 

Maar mensen te winnen 

Voor het Koninkrijk van God 

Voor het Koninkrijk van God 

Wil je net zo zijn als Simon en Andreas 

Wil je net zo zijn als Jacobus en Johannes 

Dan hoef je niet te vissen op de zee of op het meer 

Als Jezus vraagt" 

"Hé volg je Mij 

Zeg dan ook" 

"Ja Heer 

Zeg dan ook" 

"Ja Heer 

 

Aankondiging collecten  

Dankzegging en voorbeden 

Slotlied (staande): Op Toonhoogte 159 

https://www.youtube.com/watch?v=-mhVfkMu4rQ 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mhVfkMu4rQ


Gespreksvragen over Mattheüs 4:13-22 

Kerntekst Mattheüs 4:19 – “Kom, volg Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen 

maken.” 

• Wat denk je dat Jezus bedoelt met “vissers van mensen”? 

• Waarom denk je dat Jezus vissers uitkoos en niet, zeg maar, leraren of 

influencers? 

• Wat denk jij dat het vandaag betekent om Jezus te volgen? Op school, online, bij 

vrienden, sportclub? 

• Wat doe je als je ziet dat iemand buitengesloten wordt? 

• Wat maakt het soms moeilijk om Jezus te volgen of te laten zien dat je in Hem 

gelooft? 

• Wat zeg je als iemand je vraagt waarom je in God gelooft? 

• Ken jij iemand die jouw geloof sterker heeft gemaakt? Wat deed die persoon? 

• Hoe kun je op sociale media iets van Jezus laten zien? 

 


